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Voorwoord 
 

Inwoners van Rinsumageast en Sibrandahûs, hiervoor ligt het 
beoogde vorming en toerusting programma voor 2025-2026 

Een breed aanbod waarbij wij u van harte uitnodigen om hier  
volop gebruik van te maken.  

 
Uiteraard wordt dé meest 

omvattende activiteit, waar vele 
tientallen mensen aan mee gaan 

werken, de musical Gabriëlla bij de 
WMR aan de Tuskenmarren 

 
Vanaf eind september tot half 

maart zullen regisseur, dirigente, 
spelerskoor, vele zangers en 

zangeressen en nog vele handen 
die het werk licht maken er alles aan 

doen om u van 19-22 maart een 
prachtig eindresultaat te tonen. 

 
Daarnaast bieden wij u aan individuele onderdelen als 

wandelpastoraat tot gezamenlijk op reis naar een klooster. 
Verdieping in Bijbelverhalen tot Kliederkerk.  

Bloemschikken tot ontmoetingen rond de keukentafel. En bij alles 
staat centraal: ontmoeten, verdiepen en verbinden, omdat het 

altijd de ander in ons leven is die ons verder brengt op de weg die 
wij zelf gaan en dat in een ontspannen omgeving en sfeer waarin 
we ons leven met elkaar delen en verrijken met nieuwe inzichten.  

 
Heel graag zien wij elkaar op één of meerdere momenten bij de 

vorming en toerusting. En voor alle onderdelen geldt: of u nu wel of 
niet lid bent van de PG Claercamp, iedereen is van harte welkom! 

Wij zien opgaven graag tegemoet.  
 

Mei freonlike groetnis, 
 

pastor Wia Marinus 
dûmny Hille Vlasman 
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KONINGSKINDEREN 

 
 
Vanaf 5 oktober krijgt Sneinsskoalle Under de toer een nieuwe naam 

en frisse energie! 
De Koningskinderen komen voortaan elke eerste zondag van de 

maand samen in de Beijer. Hier ontdekken ze op een levendige en 
speelse manier de verhalen uit de Bijbel, met meer ruimte om te 
bewegen dan voorheen. We hopen dat deze aanpak zorgt voor 

meer verbinding en plezier. Alie Elzinga en Laura Roosien zijn enorm 
enthousiast en we moedigen ouders van harte aan om dit initiatief 

te ondersteunen. 
 

Pastor Wia Marinus 
ds. Hille Vlasman 

 
Praktische informatie voor ouders: De kinderen kunnen vanaf 9.15 uur 

worden gebracht naar de Beijer, of ze komen zelfstandig. Rond 10.20 uur (of 
iets eerder als er doopdienst of Avondmaal is) begeleidt de leiding de 

Koningskinderen naar de Alexanderkerk waar we gezamenlijk afsluiten. Zijn 
jullie zelf in de kerk, dan gaan de kinderen na afloop met jullie mee. Anders 

brengt de leiding ze na 10.30 uur weer terug naar de Beijer. 
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Kliederkerk; ben jij erbij? 
 

 
 

Ook dit seizoen is er weer kliederkerk! 
Wat is kliederkerk? De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien 

dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een 
Bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en 
van God en elkaar.  Kliederkerk duurt ongeveer anderhalf uur en 
bestaat uit drie onderdelen: samen ontdekken (een Bijbelverhaal, 

spelen, knutselen), samen vieren en samen wat lekkers eten en 
drinken. 

Voor wie is kliederkerk? Voor iedereen (0-80 jaar) die samen met 
eigen-, buurt- of kleinkinderen aan de slag wil gaan rondom een 
Bijbelverhaal. De inhoud is speciaal gericht op kinderen van de 
basisschool maar ook jongere en oudere kinderen zijn van harte 

welkom samen met een of meerdere volwassenen. 
Waar moet je zijn? In de Beijer, het duurt van 10 uur tot ongeveer 

half 12.  
 

Wanneer? Zondag 12 oktober 2025, 9 november, 18 januari 2026,  
29  maart en 31 mei. Dit seizoen zullen we in Parro (digitale 

omgeving van de basisschool) aangeven wanneer kliederkerk 
georganiseerd wordt, ook komen er weer aankondigingen op de 

toegangsborden van het dorp. 
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Individueel Wandelpastoraat 
 

 
 
Wandelen in de natuur kan een ontspannend en heilzaam effect 
geven. Allemaal maken we ervaringen in ons leven mee die deze 
ontspanning soms in de weg staan. Het draagt een rijke symboliek 
met zich mee dat mensen gezamenlijk hun levensweg gaan. Al 
lopende gaat het je uiten vaak op natuurlijke wijze.   
 
Lijkt het je aardig om eens een wandeling te maken om e.e.a. wat 
op je hart ligt te bespreken. Of u/jij nu lid bent van de kerk of niet, 
dat is voor ons geen criterium. Neem gerust contact op met één 
van ons en dan maken we een afspraak.  
 
Hille Vlasman     Wia Marinus 
06-128 71671                                               06- 135 73991 
predikant@pgclaercamp.nl                  kerkelijkwerker@claercamp.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:predikant@pgclaercamp.nl
mailto:kerkelijkwerker@claercamp.nl
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Samen eten, 

samen delen…! 
 
 

 
 
Veel mensen vinden samen eten gezelliger dan alleen. Bij elkaar 
aan tafel zitten is de ideale gelegenheid om te delen wat je 
bezighoudt en aandacht te hebben voor elkaar. Eten moet je elke 
dag, maar hoe mooi is het als je dat één keer in de maand op een 
avond samen met anderen kunt doen. Dit winterseizoen hebben 
we daarvoor een aantal avonden gepland, op woensdag: 
15 oktober, 12 november, 10 december, 14 januari, 11 februari, 11 
maart en 12 april. 
Koken wordt om en om door deelnemers gedaan die dat willen 
(dat is dus niet verplicht) en afruimen doen we samen. De bar van 
de Beijer is de plek waar we samenkomen en als richtbedrag wordt 
een bijdrage van 5 euro gevraagd (meer of minder geven mag). 
Vanaf 17.00 uur is er inloop met een bakje koffie/thee voor wie wil, 
om 17.30 uur gaan we aan tafel en rond 19.00 uur ronden we af. 
Iedereen is welkom! 
 
Sippie Leemburg en Wia Marinus 
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Ouderenochtend Kom in de kring 
 

                                 
Ook het komende winterseizoen zijn er weer de koffieochtenden 
voor ouderen. Welkom!  We hebben weer een verrassend 
programma samengesteld op de volgende dinsdagochtenden: 
 
21 oktober 
18 november 
16 december 
20 januari 
17 februari 
17 maart 
14 april  
 
De ochtenden beginnen om ongeveer 10 uur met koffie en rond 12 
uur eten we gezamenlijk een maaltijd, waarna rond 13 uur iedereen 
weer naar huis gaat. Eigen bijdrage per ochtend is 6 euro. 
Vaste deelnemers hoeven zich niet meer op te geven, wie voor het 
eerst wil komen graag even opgeven bij onderstaande 
telefoonnummers. Mocht er tijdens het seizoen iemand een 
ochtend afwezig zijn, dan dit ook graag even melden i.v.m. met de 
boodschappen. Dat kan bij Wia (0613573991) of Thea (06306487) 
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Innerlijke kracht 
Positieve energie aanboren en uitputting voorkomen 

 
Innerlijke kracht. Burn-out, dodelijk 
vermoeid, innerlijk leeg - zo voelen 
veel gestreste en overbelaste 
mensen zich. Volgens Anselm Grün 
raken mensen in zo'n toestand 
doordat ze putten uit troebele 
bronnen. Ze worden gedreven door 
eerzucht, willen zich bewijzen, zijn 
perfectionistisch. Die bronnen geven 
geen spirituele energie, maar zuigen 
je leeg. Waaruit kun je dan wel 
kracht putten zonder uitgeput te 
raken? Volgens de auteur zijn er in 
ieders leven ook heldere bronnen, 
die reinigen, verfrissen en vruchtbaar 
zijn. Het zijn hulpbronnen die al in je 
kindertijd aanwezig waren. Naar 
deze bronnen wijst Grün de weg.  

 
 
We verdiepen ons in de teksten en vullen dit aan met onze eigen 
dagelijkse ervaringen.  
 
In 8 ontmoetingen gaat ds. Hille Vlasman met belangstellenden een 
boeiende reis maken langs:  
1. Troebele bronnen                    Dinsdag   11 november 19.30 uur 
2. Heldere bronnen   Dinsdag   25 november 19.30 uur 
3. De bron van de Heilige Geest Dinsdag    9 december 19.30 uur 
4. De spirituele weg   Dinsdag    6 januari 19.30 uur 
5. Bijbelse symbolen   Dinsdag   20 januari 19.30 uur 
6. Bronnen waaruit ik put  Dinsdag    3 februari 19.30 uur 
7. Zoek je eigen bronnen              Dinsdag   17 februari 19.30 uur 
8. volgt          Dinsdag     3 maart 19.30 uur 
 
Locatie: volgt.  
 
Het boek kan worden besteld via boekhandel c.q. internet.  We 
gebruiken het als aanzet voor het groepsgesprek.  
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Op verkenningstocht in de Bijbel 
 

 
 

Rondom de tafel, onder het genot van een kop koffie, samen de 
Bijbel openen, teksten lezen en bespreken. Eeuwenoude woorden 

die ons ook nu nog continu verrassen door hun actualiteit. Iedereen 
kan meedoen!  

 
Donderdagavond     Donderdagochtend    
19.15- 21.15 uur                                  9.30- 11.30 uur    
13 november                                              20 november 
4 december     11 december 
8 januari     15 januari 
29 januari     5 februari 
19 februari     26 februari 
12 maart     19 maart 
9 april      16 april 
30 april     7 mei 
 
 
 

Inleider: ds. Hille Vlasman. 
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Bloemschikken voor Advent 
 

Advent is een populaire tijd om zelf bloemstukken te maken. Hou jij 
van bloemschikken? Reserveer dan alvast donderdagavond 27 
november 19.30 uur in de Beijer. Hier vind je genoeg inspiratie. 
Onder deskundige leiding van Thea Ros- Zijlstra kan creatief aan de 
slag worden gegaan met het maken van een Adventsbloemstuk.  
 
Voor een bloemstuk dat Kerst zeker gaat halen kunt u thuis maar 
liefst 4 weken genieten.  Deelname aan workshop is € 25.00 
Voor materiaal wordt gezorgd, maar extra groen uit eigen tuin 
meenemen is altijd mogelijk.  

 

      
 
 

Datum: donderdag 27 november 19.30 uur 
in de Beijer 
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Gespreksgroep twintigers en dertigers 
 

Het is al een jaar of zes geleden dat we begonnen zijn met een 
gespreksgroep voor twintigers en dertigers.  

 
Waarom specifiek voor deze leeftijdsgroep?  

In de kerk mis je vaak mensen van je eigen leeftijd terwijl het heel 
inspirerend en gezellig kan zijn om met elkaar te praten over alles 
wat je bezighoudt. Door gemiddeld om de drie of vier weken bij 
elkaar te komen leren we elkaar goed kennen en leven we mee 

met elkaars leven. 
Je bent vaak op zoek naar wat je met je leven wilt en naar wat zin 

geeft. De bijbel is daarbij soms verrassend actueel en altijd 
onderzoeken we waar de woorden van de bijbel aansluiten of juist 

botsen met het leven van vandaag de dag. 
Inmiddels zijn we op een punt gekomen dat het fijn zou zijn om weer 
nieuwe gezichten te kunnen begroeten. Daarom nu de oproep om 

eens te proberen of het iets voor je is. 
We komen op woensdagavond bij elkaar, voor 2025 zijn dit alvast 
de data: 22 oktober, 12 november, 3 december. Ook hopen we 

met elkaar invulling te geven aan de kerstnachtdienst van 24 
december. Samenkomen doen we bij de deelnemers thuis, daarbij 
is ‘de derde helft’, na afloop van het serieuze gedeelte ook erg de 

moeite waard.  
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            Gespreksavond met of zonder maaltijd 
 

Op één avond, samen met ongeveer 8 
gemeenteleden, praten over een thema 
om elkaar beter te leren kennen en aan 
elkaar te groeien als het gaat om 
inzichten op geloofsgebied.  
 
De avonden worden georganiseerd in 
januari en februari 2026. 
 
 

Er zijn twee varianten waar u op in kunt schrijven: 
 
- Van 20.00 tot 21.30 uur bij iemand thuis, het gesprek staat      

centraal 
of 
- Van 17.30 tot 20.30 uur samen koken bij iemand thuis en 
 samen praten en eten 
 

 
 
Als u zich opgeeft wordt u ingedeeld in een groep. Wie gastheer/ 
gastvrouw wil zijn kan dat aangeven op het aanmeldformulier. 
 
De avonden staan onder leiding van ds. Hille Vlasman of pastor Wia 
Marinus. 
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Excursie Joods Leeuwarden 

 
 
Excursie langs plaatsen in de stad die herinneren aan Joods leven. 

 
Startpunt is het Oldehoofdsterkerkhof. 
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. 

 
 

Datum: dinsdagavond 21 april 2026. 
 

We vertrekken om 18.15 uur vanaf parkeerplaats “De Beijer”. 
We worden om 19.00 uur verwacht in Leeuwarden. 

 
Kosten € 10,00 per persoon. 
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Excursie Ruurd Wiersmahûs en molen De Zwaluw 
 

  
 

 
Stap in de wereld van Ruurd Wiersma. 

Schilderijen met vier seizoenen tussen plint en plafond. 
We krijgen hier een rondleiding van ongeveer 1 uur. 

 
Daarna gaan we naar molen De Zwaluw. 

Hier krijgen we een rondleiding door de molen en de houtzagerijen 
en een boeiende video presentatie. 

 
Datum: zondagmiddag 3 mei 2026. 

 
We vertrekken om 12.45 uur op de fiets  

vanaf parkeerplaats “De Beijer”. 
Natuurlijk mag u ook, als fietsen niet lukt op eigen gelegenheid 

aansluiten in Burdaard. 
 

We worden om 13.30 uur verwacht bij het Ruurd Wiersma hûs. 
Entree prijzen in totaal € 10,00 per persoon. 
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Aanmeldformulier 
Ik ben enthousiast geworden en geef mij op voor: 
 
aanvraag individueel Wandelpastoraat kan het hele seizoen door 
rechtstreeks bij ds. Hille Vlasman of pastor Wia Marinus 
 
O  Samen eten, samen delen 
O  Ouderenochtend ‘Kom in de kring’ (als u hoort bij de ‘vaste’ 
deelnemers dan is opgave niet nodig)  
O  Innerlijke kracht  

O  Kliederkerk (spontaan komen kan natuurlijk ook altijd) 

O  Op verkenningstocht door de Bijbel  

O  Bloemschikken voor Advent  

O  Gespreksgroep twintigers en dertigers 

O  Gespreksavond met maaltijd. Ik stel mij wel/niet beschikbaar als      
gastheer/vrouw.  
O  Gespreksavond zonder maaltijd. Ik stel mij wel/niet beschikbaar 
gastheer/vrouw. 
O  Excursie Ruurd Wiersmahûs en molen de Zwaluw 

O  Excursie Joods Leeuwarden. Ik stel mij wel/niet beschikbaar als 
chauffeur. 
 
Mijn naam is:  
 
Email adres:  
 
Telefoonnummer: 
 

U kunt uw opgave mailen naar Wiepie van der Veen: 
wiepievanderveen@knid.nl 

U kunt zich ook telefonisch of via app aanmelden bij Wia Marinus 
(0613573991) 

 
           Opgave zo spoedig mogelijk, tot uiterlijk 1 november a.s. 
 


