
   

                     Sneinskrante   
 
 

 Jaargang 23, nr. 23                                             zondag 5 mei 2024  

Dienst  : om 9.30 uur in de Alexanderkerk  Voorganger : Pastor W. Marinus 
Organist : Dhr. J. Boersma    Lector  : Mw. M. v/d Meulen 
Collecte : Diaconie en Kerk  
 
Welkom 
 Stilgebed 
 Zingen: lied 146a (Laat ons nu vrolijk zingen) vers 1,2 en 4  
Votum en groet 
Klein Gloria  
Gebed  
Zingen: lied 657 (zolang wij ademhalen) vers 1 en 2  
Gebed om de hulp van de Heilige Geest 
Zingen: lied 657 vers 3 en 4  
Moment voor de kinderen  
De kinderen gaan naar hun eigen ruimte voor Ûnder de toer 
Schriftlezing: Johannes 15 vers 9-17  
Lied ‘De Heer is mijn bevrijder’- Nederland Zingt 
https://www.youtube.com/watch?v=GnhuIbsWhW4&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29  
 

 
 
 
 

 
Zingen: lied van René van Loenen op de melodie van lied 139 

Verkondiging 
Orgelspel 
Interactiemoment 
Dankgebed, voorbede, stilgebed en Onze Vader  
Collecte  
Zingen: lied 425 (vervuld van uw zegen) vers 1  
Zegenbede 
 
 
 
 

Bloemengroet    Bezorger                              
Mw. H. de Boer-Dongstra  Dhr. J. v/d Meulen 
Tjaerdawei 1 

     
 

Gedicht Dietrich Bonhoeffer: 
Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij 
dat ik kalm, blijmoedig en stevig 
stap uit mijn cel, 
een landheer uit zijn slot. 

Wie ben ik? Vaak zeggen ze mij 
dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk 
spreek met mijn bewakers, 
ik als de gebieder. 

Wie ben ik? Ook zeggen ze mij 
dat ik lijdzaam, glimlachend, fier 
de rampzalige dagen verdraag 
als iemand, gewend aan de zege. 
 

Ben ik dat echt, wat anderen van me zeggen? 
Of ben ik slechts dat wat ik ken van mezelf? 
Een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 
happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 
hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 
dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 
bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, 
waanzinnig van wachten op grotere dingen, 
machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 
 

Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die door de ander wordt gekend 
als toonbeeld van lankmoedigheid, 
van moed en zelfverzekerdheid, 
die in gevangenschap de dagen 
met milde ogen kan verdragen? 
 

Wie ben ik, God? Ben ik de mens 
die men alleen van buiten kent? 
Zo kalm van binnen ben ik niet. 
Ik huiver, voel mij leeg en ziek, 
een wrak, ten dode opgeschreven. 
Is dit mijn lot? Is dit mijn leven? 
 

Ben ik een mens door u veracht 
of hoopvol teken in de nacht? 
Of ben ik beide, door elkaar: 
een trooster en een huichelaar? 
Wie ik ook ben, gij kunt mij lezen, 
ik hoor u toe met heel mijn wezen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GnhuIbsWhW4&ab_channel=NederlandZingt%28EO%29


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Agenda 
06-05-2024 19.00 MFC/Starkenborch vergadering Moderamen 
08-05-2024 19.45 MFC/Tjaerdastate vergadering Kerkrentmeesters 
 
Van de kerkenraad 
  
Vanwege omstandigheden heeft Harmina Burmania besloten haar termijn als diaken toch niet te verlengen. 
Heel jammer. Maar begrijpelijk. 
Dit houd in dat we als kerkenraad nu 3 vacatures hebben voor het ambt diaken. 
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Diensten volgende week 
Donderdag  9 mei 

om 10.00 uur 
in Sybrandahûs 
Voorganger is 

Ds. Hille Vlasman 
De collecte is dan voor 

Diaconie en Kerk 
Zondag 12 mei 

Om 9.30 uur 
In de Alexanderkerk 

Voorganger is 
Mw. Geeske Bies 

De collecte is dan voor 
Diaconie en Kerk 

 

Zondag 5 mei 
Collecte Kerk in Actie – Noodhulp Oekraïne - Steun voor inwoners en ontheemden 

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel inwoners 

volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne 
die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven 
kwetsbare kinderen - zoals in de frontlinie van Kharkiv - een veilige plek, delen voedsel en 
medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking. Meer 

lezen: www.kerkinactie.nl/oekraine Voor deze collecte geldt: U kunt uw bijdrage ook 
overmaken naar Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462. 
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