
 

 

Oefening in hoop 
 

Veel mensen hebben rond de jaarwisseling goede voornemens gemaakt. Als het 
dan bijna februari is zijn bij een grote groep die goede voornemens alweer naar 
de achtergrond gezakt en is er nog een klein gedeelte over dat stug doorzet. Ik 
stuitte op een gedicht van Marinus van den Berg dat een voornemen beschrijft 
waarmee je elke dag opnieuw kunt beginnen: 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 
Ik hoop dat ik in deze tijd 
tekenen van hoop kan zien. 
Ik hoop dat ik niet door wanhoop 
overspoeld zal worden. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen. 
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken 
met mijn woorden. 
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf  
in mijn oordeel. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 
Ik hoop dat ik kan luisteren 
naar het innerlijk van de mens. 
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 
 
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 
Ik hoop op mensen die samen met mij leven 
vanuit de goede hoop. 
 
Oefening baart kunst, zegt men dan. Ik wens u allen een hoopvol 2024! 
Wia Marinus 
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PROTESTANTSE GEMEENTE CLAERCAMP 

RINSUMAGEAST/SIBRANDAHUS 
 

PREDIKANT 

Ds. H. Vlasman, A: Fjildwei 9, 9067 DG Readtsjerk T: 058 250 41 21 
M: predikant@claercamp.com 
PASTOR/KERKELIJK WERKER 

Wia Marinus-Zijlstra A: Garyp  T: 0613573991  
M: kerkelijkwerker@claercamp.com 
KERKGEBOUW 

Alexanderkerk, kosterij T: 06 11 96 14 82 (Maaike van der Meer) 
Reservering kerkgebouwen / MFC De Beijer:  
M: planning@mfc-debeijer.nl 
T: 06-81563878 (Eelco van der Wal) 
KERKENRAAD 

Voorzitter: Gerrit de Vries A: Fliet 22aT: 421903 
Scriba: Dicky Houtstra A: Tjaerdawei 5 T: 421692  
M: scriba@claercamp.com 
STUURGROEP PASTORAAT 

Jan van der Meulen A: van Burmaniastrjitte 14 T: 476530 
Ouderling ouderenpastoraat: Annechien van der Veen-de Vries A: D.K. 
Boersmastrjitte 21 T: 423314 
BANKREKENINGNUMMERS 

PG Claercamp: NL71RABO032.02.93.068 (RSIN 808 140 139) 
Diaconie PG Claercamp: IBAN: NL86RABO038.83.39.462 
p/a Juckemawei 3 9105 KA Rinsumageast (RSIN 824 139 483) 
Kerkblad Onderweg: NL37RABO034.33.65.324  
KERKRADIO 

De kerkradio is te ontvangen via het radiokanaal op uw digitale televisie 
vanuit de Alexanderkerk: kanaal 968 (evt: 1968) 
vanuit MFC de Beijer: kanaal 969 (evt.1969) 
Ook kunt u de diensten volgen via ons YouTube kanaal. 
INTERNET HTTP://WWW.CLAERCAMP.COM 

REDACTIE VAN ONDERWEG 

Hanneke de Boer (redactie-secretariaat) A: Tjaerdawei 1, T: 423077 
M: onderweg@claercamp.com  
Henk de Vries (verspreiding) A: Tjaerdawei 24, T: 421409 
Gelske van Hijum, A: de Kapelle 12 
Paulien Moore (opmaak) T: 0512 - 332276  
M: paulienmoore@hotmail.com 
 

De kopij voor het MAART-nr graag uiterlijk 21 FEB. inleveren

mailto:predikant@claercamp.com
mailto:kerkelijkwerker@claercamp.com
mailto:planning@mfc-debeijer.nl
mailto:scriba@claercamp.com
http://www.claercamp.com/
mailto:onderweg@claercamp.com
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VOOR DE KOMENDE MAAND 

 

4 FEBRUARI 9.30  DS. H. VLASMAN 
HEILIG AVONDMAAL COLLECTEN: 1. DIACONAAL DOEL 
 
11 FEBRUARI 9.30  CONTACTGROEP EN DICKY HOUTSTRA 
SING IN COLLECTEN: 1. KERK IN ACTIE 2. KERK 3. JONG PROTESTANT 
 
KLIEDERKERK 10.00 WIA MARINUS | IN MFC DE BEIJER 
  
18 FEBRUARI 9.30  DS. H. VLASMAN 
1E VEERTIGDAGENTIJD COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK  
 
25 FEBRUARI 9.30  DS. G. LABOOY 
2E VEERTIGDAGENTIJD COLLECTEN: 1. DIACONIE 2. KERK 
 
3 MAART 9.30  WIA MARINUS 
WERELDGEBEDSDAG COLLECTEN: 1. ZENDING 2. KERK 
 

 
NB DE NIEUWE ONDERWEG ZAL (O.V.) VERSCHIJNEN VOOR ZONDAG 3 MAART A.S.. 

 
 
 
 
SING-IN 

Op zondag 11 februari vindt er weer een Sing-in plaats in de Alexanderkerk. In deze 
dienst krijgen kerkgangers de gelegenheid hun favoriete liederen aan te dragen uit 
het liedboek, it lieteboek of het rode boekje met kinderliederen. Dicky Houtstra 
gaat voor in deze dienst en Joop van der Woude zal de orgelbegeleiding verzorgen. 
Er is voor gekozen aan te sluiten bij het leesrooster, waarbij het thema ‘Vergeven’ 
centraal staat. 
 
De aanvang van de dienst is 9.30 uur. Komt 
u ook? En neemt u naast uw Liedboek ook 
het Fryske Lieteboek mee? Na de dienst is er 
gelegenheid om in de kerk nog na te praten 
onder het genot van een kop koffie of thee. 
De Contactgroep heet u van harte welkom! 
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Wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe 
kracht.  
Hij klunt, maar wordt niet moe, 
Hij schaatst, maar raakt niet uitgeput. 
 
Het was oprecht Celebration Time, tijd om te vieren, 
zondagochtend 14 januari. Met aan de start vele 
deelnemers om samen dé Tocht der tochten, onze 
levensweg, te volbrengen. Bij binnenkomst brachten de 
klanken van het dweilorkest ons direct al in de 
wedstrijdstemming.  Weerman Minne Waar en 

ijsmeester Kor Netto, overtuigden het bestuur, waarna de eerste vrouwelijke 
voorzitster van de vereniging de cruciale woorden uitsprak: it giet oan! Een 
haperend pistool van wedstrijdleider ds. Hille kon de start niet vertragen. Hij riep: 
‘KNAL’! En na een lied vol vertrouwen dat zeker nodig was na de beelden van de 
zware tocht die ons via liveverslag bij de Tegeltjebrug werden getoond, 
bemoedigende woorden in gebed, uit het Bijbelboek Jesaja en de ijsmeditatie 
werden de schaatsen nog wat steviger ondergebonden en ging iedereen vol goede 
moed het parcours op. Al gelang de schaatservaring kon worden gekozen uit: 
 

- Een bijzondere kruiswoordpuzzel maken met een verborgen boodschap.  
- Samen een lied instuderen o.l.v. Gerda. 
- Als je de tocht niet meer kunt maken kun je nog altijd Het 11 stedenspel 

spelen.  
- Een overwinningskrans creëren. 
- Een gedicht maken.  
- Kinderhoek. 
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Op alle plaatsen op de ijsvloer werden met enthousiasme ‘streken’ 
gezet. Nadien werd e.e.a. gepresenteerd aan alle deelnemers. Wat kan 

dan in een klein half uur al veel vorm krijgen! Indrukwekkend hoe vanaf de oever 
het grote koor meerstemmig een hoopvol lied voor de rijders ten gehore bracht. De 
prachtige overwinningskrans die naar de winnende groep van het 11 Stedenspel 
ging. De kinderen toonden fraaie sneeuwpoppen en het gedicht dat Roelie 
Jorritsma voordroeg was ontroerend mooi. Kortom: deze ijsdag werd een prachtige 
vierdag! Iedereen ging getooid met een pocketkruisje naar huis. Moe, maar 
voldaan: it krúske is binnen!  
 
Myn libbenswei  

Myn libbenswei, wat in lange tocht 
De tocht der tochten krekt as doe op it iis. 
 It begjin fan myn tocht wie tsjuster,  
de oarloch…gean mar,  sjoch mar… 
Ik riidt troch mar sjoch eins neat 
it is tsjuster, kâld en hurde wyn. 
Dêr, dêr ljocht oan de kimen    
ik sjoch om my hinne, sinneljocht, 
mar ek de wakken deun neist my. 
Ik wurdt slim kâld, hongerich,  
help…help 
Ik kin net mear! 
Mar dan in stim deun neist my: 
Kom mar, ik help dy wol. 
Ik mei fierder, de hiele lange tocht. 
De wyn hellet oan, glûpende kâld. 
Trochgean, trochgean! 
Ik bin der noch net,  
ik fal langút op it iis, kin net mear 
Kom mar oerein, ik help dy wol… 
Ik krij moed, bin der hast 
Krij fleugels, de ein yn ’t sicht. 
Ljocht safolle ljocht 
Kom mar do bist oer de einstreep 
En ik…ik wurdt ynhelle mei musyk 
Sa mooi 
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Roosters 

t/m 3 maart 2024 

 

BEZORGEN SNEINSKRANTE 

03-02-2024 Inge Vlaming 

10-02-2024 Tjistske Kooistra 

17-02-2024 Janke Korporaal-Torensma 

24-02-2024 Arnold en Cindy Haarsma 

02-03-2024 Donny en Klaasje de Vries 

 

UITDELEN SNEINSKRANTE 

04-02-2024 Alie Posthumus 

11-02-2024 Eppie Braaksma 

18-02-2024 Anna Boers 

25-02-2024 Hinke Haakma 

03-03-2024 Tsjikke Boersma 

 

BLOEMEN BEZORGEN 

04-02-2024 Jenne Houtstra 

11-02-2024 Wieger Holtrop 

18-02-2024 Hennie van Dijk 

25-02-2024 Sia de Vries 

03-03-2024 Wiepie van der Veen 

Uitgave Kopijdatum/redactie Bezorging voor 
februari 24 januari 4 februari 
maart 21 februari 3 maart 
april 27 maart 7 april 
mei 24 april 5 mei 
juni 22 mei 2 juni 
juli | augustus 26 juni 7 juli 
september 21 augustus 1 september 
oktober 25 september 6 oktober 
november 23 oktober 3 november 
december | januari 27 november 8 december 

“LAST MINUTE” KOPIJ 

kan (mits kort) nog op de zondag 
tot 17.00 uur  

NA de kopijdatum  
worden aangeleverd bij 

paulienmoore@hotmail.com 

mailto:paulienmoore@hotmail.com
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Kliederkerk 11 februari 

Deze keer weer een kliederkerk in de Beijer met als thema ‘de goede 
herder’. Het lied ‘Jezus is de goede herder’ vormt de inspiratiebron voor een 
ochtend waarin schaapjes de hoofdrol spelen en er weer lekker geknutseld en 
gespeeld kan worden. Voor alle kinderen van de basisschool, hun ouders en ieder 
die belangstelling heeft: je bent van harte welkom om 10 uur in de Beijer! 
 
Info avond Taizé 8 februari 

Het zal er dit jaar dan toch van komen: we reizen in elk geval met een kleine groep 
voor een week af naar Taizé in Frankrijk. De datum van vertrek wordt op deze info 
avond samen vastgesteld en natuurlijk wordt er vooruit gekeken naar wat je kan 
verwachten. Wie belangstelling heeft en meer wil weten is uiteraard ook van harte 
welkom, we beginnen om kwart voor 8 in de Beijer. 
 
Koffieochtend voor ouderen 13 februari 

Deze ochtend krijgen we bezoek van de kleuters. Het is al een aantal jaar de 
gewoonte dat één keer per seizoen de kleuters op bezoek komen en tot nu toe was 
dit altijd erg geslaagd. Dat zal deze keer vast ook het geval zijn. We verklappen vast 
dat we iets eten wat met een P begint!  
 
Samen eten samen delen 14 februari 

De kop is eraf: op 17 januari kwamen we voor het eerst samen in de Beijer. Jelly en 
Sippie hadden heerlijk gekookt en we zaten met 12 man/vrouw rond de tafel. Wie 
ook wel voelt voor zo’n maandelijks etentje met een goed gesprek kan zich voor 11 
februari opgeven bij Wia (0613573991 of kerkelijkwerkwerker@claercamp.com) 
 
Gespreksavonden van start in februari 

In totaal hebben zich voldoende mensen via het toerustingsboekje opgegeven om 6 
gespreksavonden (al dan niet met maaltijd) te organiseren. De uitnodigingen 
worden verstuurd en we kijken er naar uit om elkaar te ontmoeten en samen in 
gesprek te gaan!  
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Mutaties 

Binnengekomen: 
Op het adres Eijsingawei 24 woont het gezin van Pieter en Theresa de Groot, 
samen met hun 3 gedoopte kinderen. Tot voor kort hoorden ze bij de kerk van 
Damwâld, vanaf nu horen ze bij onze gemeente. 
Op het adres Rjochthûsstrjitte 33 is als lid ingeschreven Louise Krol, zij woont daar 
samen met Jouke Hoekstra. 
Op het adres Wierewei 28 woont al even de heer Dirk Terlouw. Ook hij staat vanaf 
dit moment ingeschreven als lid van onze gemeente. 
Wij wensen jullie allen van harte welkom binnen onze kerkelijke gemeente! 
 
Overgeschreven: 
Petra Annema, v/h Aldewei 10, studeert al geruime tijd in Groningen maar heeft 
daar nu een woonplek gevonden. Als gevolg daarvan is ze overgeschreven naar de 
kerk van Groningen.  
Anna Braaksma, v/h Master Frenkelstrjitte 2 is verhuisd naar Kollum en 
overgeschreven naar de kerk van Kollum. We wensen jullie beide  een "protte 
wenwille" daar, Anna en Petra. 
 
Een oproep! 

Wanneer er een kerkdienst plaatsvindt in de Beijer, dan kan de koster, in dit geval 
Steffany Vellema, een beroep doen op mensen uit het "klaarzetteam" om haar op 
zaterdag te helpen met het klaarzetten en op zondag met het opruimen van de 
kerkzaal.  
Nu is het opruimen op zondag meestal geen probleem want heel veel mensen 
steken een helpende hand uit met het stapelen van de stoelen. Hartelijk dank 
daarvoor! Maar ja, het podium en de overige attributen moeten ook aan de kant. 
Op dit moment is het aantal vrijwilligers in dit team ietwat dalend en daarom 
willen we graag een aanvulling.  
Bent u twee of drie keer per jaar beschikbaar om op zaterdagmiddag/avond  èn op 
zondagmorgen te helpen, geef dan graag uw naam door aan Steffany Vellema,  
haar telefoonnummer is 06-30726056, mailen kan ook, dan naar 
steffanyvellema@gmail.com.  
We hopen van harte op een aantal aanmeldingen. 
Het College van Kerkrentmeesters 
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November 

 
 

December 

 
 

Naast bovenstaande collecte-opbrengsten ontvingen we ook bedragen rechtstreeks 
op de bankrekeningen. Voor de Diaconie was dat in beide maanden resp. een 
bedrag van € 437,00 en € 489,00. 
Als Kerk ontvingen we in deze maanden resp. € 19,00 en € 125,00. 
Alle gevers en geefsters zeggen we hartelijk dank voor hun bijdragen. Meestal gaat 
het om bijdragen van mensen, die niet (meer) naar de kerk komen en toch willen 
geven. 
We willen u vragen om daar vooral mee te blijven doorgaan, want op deze manier 
steunt u ons werk en kunnen we blijven doen, waarvoor we zijn aangesteld. 
De bankrekeningnummers waarop u kunt overmaken staan vermeld op pagina 2 
van deze Onderweg.  
 

Namens de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters, 
Harmina Burmania en Rients van Wieren 
 

Bericht van overlijden 

De kerkenraad ontving het bericht van overlijden van ds. Cuperus op 16 december 
jl. in de leeftijd van 90 jaar.  
 

Hetzij dan dat wij leven, 
Hetzij, dat wij sterven, 
wij zijn des Heeren. 
  Romeinen 14 

 
 

Datum: Kerk: Totaal Diaconie: Totaal Diversen: Totaal Tot.gen.
1-11-23 Kerk -€         Diaconie 455,50€      -€         455,50€      
5-11-23 Kerk 60,50€     Diaconie 70,00€         -€         130,50€      

12-11-23 Kerk 157,95€   Diaconie 200,00€      -€         357,95€      
19-11-23 Kerk 45,50€     Diaconie 82,10€         -€         127,60€      
26-11-23 Kerk 162,87€   Diaconie 195,80€      -€         358,67€      

Totalen: 426,82€   1.003,40€   -€         1.430,22€   

3-12-23 Kerk -€         Diaconie 233,60€      -€         233,60€      
10-12-23 Kerk -€         Diaconie -€             Jeugdw. 172,00€   172,00€      
16-12-23 Kerk -€         Diaconie 33,00€         -€         33,00€         
17-12-23 Kerk 78,70€     Diaconie 95,25€         -€         173,95€      
24-12-23 Kerk -€         Diaconie 528,65€      -€         528,65€      
25-12-23 Kerk -€         Diaconie 501,75€      -€         501,75€      

Totalen: 78,70€     1.392,25€   172,00€   1.642,95€   
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Zondag 4 februari 2024 collecte HA 
Collecte voor de VPTZ, Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg  Noordoost Friesland. 
Hulp en ondersteuning bij de verzorging van een ernstig zieke naaste, zodat de 
partner of de familie op adem kunnen komen. Met het einde in zicht, hebben 
mensen behoefte aan een luisterend oor, aan dierbaren die dichtbij ze zijn. In deze 
soms moeilijke periode kan er een beroep gedaan worden op de vrijwilligers van 
VPTZ – Noordoost Friesland. Zij bieden gedurende een periode van ongeveer drie 
maanden gratis hulp en ondersteuning bij de verzorging van de zieke. De partner of 
familie kan hierdoor op adem kan komen. 
De goed opgeleide vrijwilligers bieden ondersteuning. Ze verrichten geen medische 
handelingen, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen of 
vervangen de mantelzorg. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of 
waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen, een boodschap te 
doen of ’s nachts rustig te slapen. De vrijwilligers brengen rust en concrete hulp in 
de zorg die mantelzorgers zelf geven. U kunt uw bijdrage ook overmaken 
naar Diaconie PG Claercamp: IBAN:Nl86RABO038.83.39.462 
 
Zondag 11 februari 
Collecte Kerk in Actie – Noodhulp/ Griekenland - Opvang voor gestrande 
vluchtelingen 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot 
deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 
onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden deze mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 
Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange procedures een 
onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt organisaties die hen opvangen en helpen 
met kleding, voedsel, zorg, onderwijs en waar mogelijk een betere plek. Meer lezen: 
www.kerkinactie.nl/griekenland  
 
Zondag 18 februari 
Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat/ Nederland - 
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 
gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen 
om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een 
helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse 
initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun partners en 
kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij. Meer lezen: www.kerkinactie.nl/gevangenen  
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Zondag 25 febrauri 
Veertigdagentijdcollecte Protestantse Kerk - Missionair Werk/ 

Nederland  - De kliederkerk is er voor iedereen In de Kliederkerk 
ontdekken kinderen, tieners, ouders, opa's en oma's de betekenis van 
bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze vrolijke, gastvrije en creatieve manier 
van kerk-zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk betrokken samen. De 
Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, 
trainingen en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen 
bijbelverhalen kunnen ontdekken, vieren en eten. Meer lezen: 
www.kerkinactie.nl/collecterooster  
Voor al deze collecten kun u uw bijdrage ook overmaken naar Diaconie 
PG Claercamp: IBAN:Nl86RABO038.83.39.462 
 
 

 

Verhuur van de voormalige pastorie. 

In het decembernummer van Onderweg is al aangekondigd dat er verregaande 
gesprekken met de burgerlijke gemeente Dantumadiel waren voor plaatsing van 
eventuele statushouders in de woning T. S. Siniawei 5 (de voormalige pastorie) 
De gesprekken hebben een goede voortgang gehad en vanaf 1 februari zal de 
woning worden bewoond door een gezin, uit Syrië afkomstig. Het gezin bestaat uit 
beide ouders en een zestal kinderen, in de leeftijd van 4 tot 17 jaar. Vanwege hun 
gezinssamenstelling werd er gezocht naar een grotere woning en die kunnen wij 
hen bieden. Hoe en wat verder is op het moment van dit schrijven nog niet bekend, 
ook niet bij de gemeente Dantumadiel.  
Het gaat hier om een huurperiode van twee jaar. Waarom twee jaar en niet langer? 
Wettelijk gelden er tegenwoordig beperkende regels: óf een contract voor twee jaar 
óf een contract voor onbepaalde tijd. En een contract voor onbepaalde tijd kunnen 
we niet bieden. Daarom deze keuze.  
Gedurende het eerste jaar van bewoning zal het gezin intensief worden begeleid 
door een gezinscoach, speciaal daarvoor aangewezen door de gemeente 
Dantumadiel. Begeleiding in het tweede jaar behoort tot de mogelijkheden. We 
hopen van harte dat de keuze, gemaakt door de kerkenraad, door de gemeenteleden 
wordt gedragen en dat dit gezin hier een goede tijd van wonen zal hebben. 
Het College van Kerkrentmeesters. 
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In keukenprins sil ik nea 
wurde. As studint kaam it foar 
dat mem al in tal ‘waarme’ 
mielen foar my ynfrear, ik hoegde se op 
myn studintenkeamer allinne noch op te 
warmen en sels dan koe it by my noch 
mislearje. Gjin geduld. Wêr mannichien 
genietsje kin fan in waarme miel, ha ik dit 

net sa. It is needsaaklik, koartsein ik bin, safolle is wol wis gjin Bourgondiër yn 
dizzen. Pieteke is meastentiids fan de Hollânske pôt sûnder toeters en belje en da’s 
my prima. It fernuvert my dan ek heechst dat ús bern sa genietsje kinne fan it 
berêde fan tige fariearde mielen. Mei Kryst makken se by ús thús dan ek hearlike 
hapkes ree. Sels heit foen it lekker������� Fan wa at se dizze ynteresse en talint ha…? 
 

Een bijzonder recept viel mij ten deel, een smakelijke maaltijd die ik dagelijks graag 
voorgeschoteld zie. Na alle kerstmaaltijden, oliebollen en appelflappen een heerlijk 
leefrecept voor een nieuw kalenderjaar. 
 
Leefrecept 
Men neme 12 maanden.  Ontdoet deze van  
akelige gebeurtenissen, teleurstellingen en angsten. Snij deze in porties van 365 of 
366 stukken, zodat de voorraad voor een jaar precies genoeg is.  
 

Iedere dag voegt met hieraan toe: 
1 lepeltje werk  
1 eetlepel humor 
3 eetlepels optimisme en een portie vertrouwen. 
 

Het geheel maakt men af met: 
1 theelepeltje tolerantie 
1 korreltje geduld 
1 snufje tactgevoel 
 

Het geheel wordt nu met een flinke scheut geloof, hoop en liefde overgoten. Nu het 
gerecht klaar is kan men het nog versieren met een klein takje begrip. Men 
serveert dit gerecht iedere dag met vriendelijke woorden en een stralende lach! 
 

Tip van de kok: Die stralende lach mag ook weleens een onsje minder zijn. Het 
leven is immers niet iedere dag licht en luchtig. Soms is de tijd om stil te staan, te 
laten bezinken en te bezinnen. Eet smakelijk!  
 

Een bijzonder recept. Ook Bijbels omdat de nasmaak niet bitter maar zal zijn maar 
vooral een ervaring waarin je nog urenlang geloof, hoop en veel liefde blijft na 
proeven. Het lijkt wel een vruchtentaart van de Geest! Het recept hiervan vinden 
we in de brief aan de Galaten. 



FJILDWEIPRAAT 
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De Geest van God is voor ons 
nooit in pure vorm te vinden. 
Die mengt zich altijd met onze 

geest en tegelijkertijd staat Gods Geest ook 
op gespannen voet met onze geest zodra 
bittere of zure smaken van onrecht, 
zelfgenoegzaamheid, hoogmoed in ons naar 
boven komen. Gods Geest is kritisch, moet 
ook…Want het gaat ergens om, het gaat om 
het allerhoogste, allermooiste. Om het 
doorbreken van een nu nog ongekend vrederijk. 
 

Je vindt de suiker niet terug in de warme thee. Nooit kun je goed onderscheid 
maken tussen Gods Geest en onze eigen. Alleen bij het proeven merk je het 
verschil. Zo wordt het verschil ook zichtbaar als we de vruchten van Gods Geest 
dagelijks tot ons nemen. Ons leven ontvangt een rijkere smaak en aroma.  
 

Aan ons proeft de ander iets van een hogere orde. In onze liefde en als wij onze 
blijdschap met de ander delen. Als het voor zover het in ons vermogen ligt de vrede 
betrachten te bewaren. Als mensen ons mogen kennen door ons geduld. Onze 
vriendelijkheid en goedheid, onze trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
 

Het is een biddende levenshouding die het antwoord is op Gods liefde voor alle 
mensen. Laat een ander er maar in delen en proeven. Zonder twijfel herkent men in 
ons recept dé Topkok. 
 

Intussen bemerk ik dat velen in Rinsumageast en Sybrandahûs moedig proberen 
om zoveel mogelijk van de ingrediënten van het leefrecept in hun dagelijks menu te 
verwerken. En dat is soms geen sine cure. Dat het gezegde, ieder huis heeft z’n 
kruis, geen cliché is, maar reële werkelijkheid, wordt mij bij vrijwel ieder 
kennismakingsgesprek weer duidelijk. Wat kan er veel langskomen in een 
mensenleven en wat vraagt het veel moed, veerkracht en nog talrijke andere 
waarden om staande en gaande te blijven. Het is waardevol om te ervaren dat velen 
als Bron onder deze waarden een fundament ervaren die in de Bijbel zich kenbaar 
maakt met IK BEN. Amper te duiden, enkel te ervaren. Dit besef geeft ons 
leefrecept op wonderlijke wijze een smaak die, kome wat komt, ons niet bitter maar 
hoopvol doet stemmen.  
 

Voor wie de schoen past..: denkt u nog even om mijn verzoek om bij u/jou/jullie 
langs te komen. Ik ben benieuwd naar u/jou/jullie, daarbij helpt mij enorm om 
het beeld van PG Claercamp zo compleet mogelijk te krijgen. Graag kom ik langs! 
Mail of bel me s.v.p. voor een afspraak. 
 
 



OM EENS BIJ STIL TE STAAN 
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Ulrich Bach beschrijft in zijn 
boek Boden unter den Füßen 
hat keiner een verlamde 
jongeman, die alleen nog zijn ogen kan 
bewegen. Hij treft hem aan in een 
verpleeghuis, met een boek, dat op een 
glasplaat boven zijn hoofd ligt, met de 
tekstkant naar beneden. Hij kan dus nog zelf 

lezen. Maar slechts twee pagina’ s achter elkaar, want de bladzijde moet door een 
ander worden omgeslagen en als er niemand tijd voor hem heeft, duurt het soms 
wel drie uur voor hij weer twee kantjes kan lezen. De jongen vertelde hem stralend: 
‘Ik heb net Das ostpreusische Tagebuch gelezen, wat was dat een goed boek, zeg! 
Bach schrijft: ‘Ik heb zelden een mens zo bewonderd om een geleverde prestatie als 
deze man: wat een energie moet je hebben om 150 keer te wachten tot iemand je 
blad omslaat: je niet klein te laten krijgen als iemand de kamer binnenkomt, maar 
het te druk heeft en meteen weer wegrent: de draad van het betoog niet uit het oog 
verliezen als een blad eindigt met een afgebroken woord, terwijl er drie uur lang 
niemand komt om het om te slaan.’ 
 
Groetnis fanne Fjildwei, 
dûmny Hille  
 
“Himmelmiddei”Alexanderkerk 

Op zaterdagmiddag 9 December zijn wij 
als groepje “mannen en froulju” naar de 
Alexanderkerk getogen gewapend met 
emmer doekjes stofzuigers en dweilen . 
Bij aankomst in de kerk werden we 
hartelijk ontvangen door onze blijde en 
dankbare kosteres Maaike. 
Even later werd er toen ijverig gepoetst , 
gestoft en gedweild . 
Als traktatie bij de koffie en thee genoten 
we van een ovenheerlijke appeltaart door 
Maaike en Klaas gebakken. 
En na een paar uurtjes was alles alweer 
spik en span voor de komende tijd . 
We werden hartelijk bedankt voor onze 
inzet door Maaike. 
Zo zie je maar weer : 
‘Vele handen maken licht werk.” 
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Verslag kerkenraadsvergadering 15 januari 2024 

Gerrit heet ons allen welkom en gaat voor in gebed. Op 12 februari is 
er een overleg met de organisten. We hebben alvast de gemeenteavond gepland op 
woensdag 10 april. Tijdstip 19.30 uur.   Ook is er bericht van de 
classispredikant dominee Riemer Praamstra. Hij komt in 2027/2028 bij onze 
gemeente op bezoek, visitatiegesprek. Zondag 10 maart is er in de Beijer voor al de 
jongeren uit onze dorpen en de dorpen om ons heen een soort van 
Kliederkerkviering. Dit is in samenwerking met het YMCA. De stuurgroep geeft aan 
op zoek te gaan naar nog een paar vaste bezoekers. De Celebration Time dienst was 
zeer geslaagd. De Commissie Eredienst gaat weer aan de slag met de Paas Cyclus. 
De pastorie zal weer bewoond worden door een Irakees gezin. De filmers hebben 
aangegeven dat we op zoek gaan naar jongeren die een powerpoint kunnen maken. 
Het kloosterweekend wordt in het najaar gehouden. Voor de Samen Jong 
werkgroep hebben zich 2 gemeenteleden aangemeld. De ouderenochtenden worden 
goed bezocht. Het blad “Onderweg” zal per september in kleur verschijnen is de 
bedoeling. Voor een aantal ambtsdragers zit hun termijn er weer op. Sietske 
Meindertsma stopt als jeugdouderling. We gaan het jeugdwerk een andere vorm 
geven en we gaan niet op zoek naar een jeugdouderling. We hopen binnenkort 
uitleg te geven hoe we dit gaan op/aanpakken. Rients van Wieren heeft aangegeven 
te stoppen. Maar hij heeft Jenne Houtstra gevraagd voor de financiën en Jenne wil 
dit dan wel overnemen. Jenne wordt dan kerkrentmeester. Daar zijn we blij mee. 
Paul Moore stopt ook als ouderling kerkrentmeester. Nu zijn er nog 6 ouderling 
kerkrentmeesters. Dat is voldoende. Harmina Burmania blijft nog 2 jaar het ambt 
van diaken vervullen. Annechien van der Veen blijft nog 2 jaar het ambt ouderling 
75+ doen. En Dicky Houtstra heeft te kennen gegeven nog 2 jaar aan te blijven als 
scriba ( ouderling). Er staan nog 2 vacatures voor diaken open. We hopen dat we 
dit kunnen opvullen. Ed sluit de avond met een gebed en Gerrit wenst ons welthuis.   
Dicky Houtstra, scriba 
 
Vacatures 

Beste gemeenteleden, 
In het verslag van de kerkenraad hebben we kunnen lezen dat een aantal 
ambtsdragers stoppen maar ook een aantal nog 2 jaar aanblijft. Er zijn 2 vacatures 
bij de diakenen. We hopen en bidden dat deze worden opgevuld. U/jij kunt de 
aanbeveling bij de scriba inleveren en wel tot 1 maart 2024. 
Tige tank,  
De kerkenraad 
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Veertigdagenboekje 40 dagen met God over ‘ontmoeting’ 

De veertigdagen- of lijdenstijd is traditioneel een tijd 
van bezinning. Veel mensen laten iets staan – alcohol, 
suiker, vlees – of besteden minder tijd aan televisie of 
sociale media. ‘Dat geeft ruimte om God en elkaar te 
ontmoeten’, schrijft het NBG in het gratis boekje ‘40 
dagen met God’ voor de veertigdagentijd. Ook heeft 
het NBG voor die periode een paasproject voor 
kinderen. 
 
Het boekje ‘40 dagen met God’ laat lezers stilstaan bij 
tien Bijbelverhalen over ‘ontmoeting’. Van elk van deze 
tien verhalen worden vier aspecten belicht, dus je doet 
vier dagen over elk verhaal. ‘Zo kun je diepere lagen in 
de Bijbelverhalen ontdekken, maar ook in jezelf’, zegt 

Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het Bijbelgenootschap en 
betrokken bij het boekje. ‘Zelf werd ik bijvoorbeeld geraakt door het verhaal over 
Jezus en de overleden zoon van de weduwe, dat Bram van de Beek heel fijnzinnig 
toelicht.’ Ook vind je in het boekje persoonlijke ervaringen van enkele Bijbellezers 
uit de hele wereld.  
Het boekje is gratis aan te vragen: bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen. 
Wie geen internet heeft kan het boekje aanvragen bij het Klantencontactcentrum, 
tel. 023-5146146. 
 
Bijbel Basics paasproject  
Het NBG heeft voor de veertigdagentijd ook een Bijbel Basics project voor kinderen 
in de kerk én thuis. Het thema is: ‘Met vallen en opstaan – Met Petrus op weg naar 
Pasen’. Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Petrus wil graag Jezus volgen. Maar wanneer 
Jezus’ sterven dichterbij komt, vindt hij het moeilijk worden om met Jezus mee te 
blijven gaan. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, Jezus’ volgeling te zijn. Aan 
de hand van dit verhaal kunnen 
kinderen ontdekken waarin ze al dan 
niet op Petrus lijken.’  
Kerken kunnen bij het NBG ook een 
workshop over Bijbel Basics 
aanvragen. De mogelijkheden 
hiervoor zijn begrensd, dus neem als 
je dit wilt tijdig contact op via de site.  
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Nieuws vanuit jeugdwerk 

Kinderen van 0 – 4 jaar:  
Voor de allerkleinsten is soms nog te weinig geregeld tijdens een dienst. Wel wordt 
er als we kinderen verwachten een kinderhoek gemaakt, gewoon tussen de 
gemeente in de kerk. Wil jij graag naar de kerk en ondervind je moeite om oppas te 
krijgen of heb je nog een tip of idee voor oplossingen?  Ik hoor het graag.   
  

Kinderen van 4-12 jaar:  
Kliederkerk is een vaste waarde in het seizoen. Een vaste groep mensen maakt er 
elke keer weer een mooie ochtend van. 
Elke 1e zondag van de maand is er sneinskoalle in de Alexanderkerk. Via onlinesite 
van bijbelbasic hebben we elke keer een mooi gevarieerd verhaal, spel voor elke 
leeftijd. Op naar Pasen gaan we weer een project doen! Meer informatie volgt via de 
app van ouders. Wil je ook in deze app groep? Ik hoor het graag.   
  

Jeugd van 12-16: 
We zitten alweer halverwege ons seizoen. De groep van Hijlkje en Inge hebben een 
mooie dienst gemaakt samen met Dominee Yde Zagema. Thema was Google door 
de kerk. Waarom zijn dingen in de kerk zoals ze zijn? Door vragen te stellen aan de 
dominee, organist en ouderling weten we allemaal weer veel meer. Tip voor ons 
allen, gewoon vragen naar het waarom! 
Komende activiteiten zijn de Y-games waar we opdrachten gaan maken die in een 
gesloten envelop geleverd is door YMCA-groep. De uitslagen sturen we direct 
digitaal door en zo kunnen we de beste 
worden van Fryslân.  
Op 10 maart organiseert YMCA, jongeren 
aan zet, zie ook bijgevoegde flyer. Hebben 
wij nog niet eerder aan meegedaan maar 
ben erg benieuwd. Ontmoeting met 
anderen staat centraal en daar gaat het om. 
U kunt alvast ruimte gaan maken in de 
vriezer want vrijdag 22 maart is er weer 
de broodactie! 
  

Jongvolwassenen 18+: 
Komen eens in de zoveel weken bijeen. Zij 
regelen dit onderling met de leiding Simon 
Jorritsma en Anita Rooks. 
  

Groet Sietske Meindertsma 
0646494762 
 
 
 



EVEN BIJPRATEN 

PAGINA 18 

Onlangs zat ik met een aantal mensen rond de tafel om te kijken hoe 
we aan de slag zullen gaan met het boekje ‘Samen Jong’. In het 
toerustingsboekje is daar ook al aandacht aan gegeven  maar het is vast goed om 
nog even kort samen te vatten waar het ook alweer over gaat:  
“Samen jong, Kernwaarden van een kerk met alle generaties “ is een boekje 
geschreven door Jan Wolsheimer, Vincenza La Porta, Sabine van der Heijden en 
Martine Versteeg. 
 
Aan de hand van zes waarden helpt Samen Jong de  kerkgemeenschap op weg naar 
het zijn van een geloofsgemeenschap waarin ook jonge generaties zich thuis voelen. 
Als kerkenraad lezen we dit boekje om beurten en willen we in het winterseizoen 
’23-’24 extra aandacht besteden aan het ons eigen maken van die kernwaarden: 
 

- De boodschap van Jezus serieus nemen 
- Prioriteit geven aan volgende generaties 
- Hart hebben voor jongeren 
- Een warme gemeenschap zijn van jong en oud 
- Verantwoordelijkheid steeds weer doorgeven 
- Beste buren zijn voor wijk en wereld 

 
Sommige zaken gaan al best goed, andere zaken kunnen vast nog verder groeien. 
Voor je stappen kunt zetten is het van het grootste belang om heel goed te luisteren 
naar wat er leeft in de gemeente. Je kunt immers pas weten wat belangrijk is als 
mensen zich daarover uitgesproken hebben. Het plan is om op de 
gespreksavonden, bij de jeugdclubs, de vrouwengroepen en op nog meer plekken 
goed te luisteren naar hoe gemeenteleden de kerk ervaren. Er zijn een aantal 
vragen opgesteld die op die plekken gesteld zullen worden. Ook is het interessant 
om aan niet- kerkelijke dorpsgenoten te vragen hoe zij tegen de kerk aankijken. 
Welke rol speelt de gemeente en hoe wordt dat ervaren? De komende maanden 
zullen we als werkgroepje vooral bezig zijn met luisteren. We hopen op openheid 
van uw kant en betrokkenheid. 
 
Vrede en alle goeds, 
Wia Marinus 



TENSLOTTE 
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Verjaardagen 

Deze maand gaan onze felicitaties naar: 
  

01 febr.  77 jaar  mevr. T.v.d. Bij- Torensma de Fintsjes 6 
02 febr.  70 jaar  mevr. N. de Boer- Huisman Burdaarderstrjitwei 14 S’huis 
04 febr.  74 jaar  mevr. T. Hiemstra- Wiegersma Tjaerdawei 46 
06 febr.  74 jaar  mevr. H. van Dijk- Thomas van Burmaniastrjitte 5 
13 febr.  75 jaar  dhr. J. Wiersma  Juliusstrjitte 44 Feanwalden 
14 febr.  65 jaar dhr. J. Houtstra  van Burmaniastrjitte 12 
14 febr.  78 jaar  mevr. Y. Zwanenburg- Admiraal van Burmaniastrjitte 17 
15 febr.  81 jaar  mevr. E. Verkerk T.S. Siniawei 35 
15 febr.  77 jaar  dhr. J. de Graaf  Tsjerkestrjitte 22 
20 febr. 74 jaar  dhr. R. Falkena Hearewei 36a Damwald 
20 febr.  65 jaar  mevr. Tj. Posthumus- Boersma master Frenkelstrjitte 4 
21 febr.  75 jaar  mevr. T. van Breeden- v.d. Veen Tsjerkestrjitte 20 
22 febr.  72 jaar  mevr. F. Feenstra- v. Meekeren Conradi Veenlandstrjitte 3 

Damwald 
22 febr.  74 jaar  dhr. H. v.d. Meulen master Frenkelstrjitte 9 
23 febr.  76 jaar  dhr. J. Zuidema Skoallestrjitte 18 
28 febr.  71 jaar  mevr. M. Wiersma- v.d. Galien Klaarkampsterwei 4 
  

Namens alle lezers een gezegende verjaardag gewenst.  
 

Jubileum 

Afgelopen herfst bestond onze club "Dient elkander door de liefde" 50 jaar! Van de 
15 leden is er de helft al 50 jaar lid. Reden voor Feest! Op 31 oktober 2023 zijn we 
naar het Rechthuis geweest voor een heerlijk diner. Het was een heel mooi samen 
zijn en we zijn dankbaar dat we dit met elkaar mochten vieren. 

 



 

 

 

 

 


	Hulp en ondersteuning bij de verzorging van een ernstig zieke naaste, zodat de partner of de familie op adem kunnen komen. Met het einde in zicht, hebben mensen behoefte aan een luisterend oor, aan dierbaren die dichtbij ze zijn. In deze soms moeilijk...

