Vorming en toerusting seizoen '23-24

Protestantse gemeente Claercamp




Beste mensen,

Voor u ligt het nieuwe vormings- en toerustingsboekje van de protestantse
gemeente Claercamp. Na een prachtig festival op 23 en 24 september j.l.
waarmee de aftrap voor het ‘winterwerk’ als het ware werd gegeven, kunt u nu
kijken of u, of jij mee wilt doen aan één of meer van de georganiseerde
activiteiten. Geloven en ‘kerk zijn’ gaat natuurlijk het hele jaar door, maar in de
zomermaanden vragen andere dingen soms om voorrang. Vandaar dat we in
september/oktober toch vaak een soort van startsignaal willen geven om extra
in ontmoeting en activiteiten te investeren.

Ontmoeting en verbinding, dat zijn eigenlijk de meest wezenlijke woorden die
de kern raken van alles wat aangeboden wordt. Als dorpsgenoten zijn we aan
elkaar gegeven om een samenleving vorm te geven waarin ieder tot zijn recht
komt. Die gedachte maakt dat we nadrukkelijk iedereen in het dorp uit willen
nodigen deel te nemen aan het aanbod in dit boekje. Wel of niet gelovig, wel of
geen lid van de kerk of van een andere geloofsgemeenschap; iedereen is ten
allen tijde welkom.

Wie goed kijkt ziet dat op de voorpagina van dit boekje een Vader- en een
kinderhand getekend zijn uit één lijn; onlosmakelijk verbonden. De hand van de
Vader komt naar beneden en de hand van het kind reikt omhoog, je kunt in dat
reiken een zoeken, een tasten zien naar houvast. Twee druppels van water en
bloed dat leven geeft vermengen zich met elkaar. Omgekeerd vormt het een
hartvorm, symbool van liefde. Dat liefde voor elkaar onze dragende kracht mag
zijn.

Het is erg fijn dat dominee Hille Vlasman vanaf 10 september werkzaam is in de
gemeente. Vooralsnog gaat zijn tijd en energie vooral naar
kennismakingsbezoeken, vandaar dat u in dit boekje nog niet zoveel inbreng

van hem tegenkomt maar dat zal ongetwijfeld in de tijd die voor ons ligt nog
komen.

Veel plezier gewenst bij het doornemen van dit boekje, hopelijk mag het u,
mag het jou stimuleren om de stap tot deelnemen te zetten!



Samen eten, samen delen

Veel mensen vinden samen eten gezelliger dan alleen. Bij elkaar aan
tafel zitten is de ideale gelegenheid om te delen wat je bezighoudt en
aandacht te hebben voor elkaar. Eten moet je elke dag, maar hoe
mooi zou het zijn als je dat één keer in de maand op een avond
samen met anderen kunt doen. We willen hiertoe een nieuw initiatief
opzetten en vragen nadrukkelijk iedereen die hierin geinteresseerd is
zich op te geven. Als we weten hoeveel belangstelling er is kunnen we
kijken in welke vorm we dit samen eten gaan gieten. ledereen,
ongeacht je leeftijd kan mee te doen. Of je je samen met anderen
aanmeldt of alleen; alles mag. Eénmalig meedoen of iedere maand,
kies wat bij jou past. Na aanmelding volgt verdere info.

Sippie Leemburg en Wia Marinus



Samen Jong Werkgroep

SABINE VAN DER HELIDEN,
VINGENZA LA PORTA, JAN WOLSHEIMER
EN MARTINE VERSTEEG (EINDREDACTIE]

JONG

KERNWAARDEN VAN EEN KERK
MET ALLE GENERATIES

Samen jong, Kernwaarden van een kerk met alle
generatiesGeschreven door Jan Wolsheimer, Vincenza La Porta, Sabine van der
Heijden, Martine Versteeg

Aan de hand van zes waarden helpt Samen Jong de kerkgemeenschap op weg
naar het zijn van een geloofsgemeenschap waarin ook jonge generaties zich
thuis voelen. Als kerkenraad lezen we dit boekje om beurten en willen we in het
winterseizoen '23-'24 extra aandacht besteden aan het ons eigen maken van
die kernwaarden:

- De boodschap van Jezus serieus nemen

- Prioriteit geven aan volgende generaties

- Hart hebben voor jongeren

- Een warme gemeenschap zijn van jong en oud
- Verantwoordelijkheid steeds weer doorgeven
- Beste buren zijn voor wijk en wereld

Sommige zaken gaan al best goed, andere zaken kunnen vast nog verder
groeien. Daarom wordt nu een Samen Jong werkgroep in het leven geroepen.
Vind jij, vindt u het belangrijk om mee te werken in deze werkgroep? Meld je
dan nu aan. Van oktober tot juni komt de groep 1 keer per maand bij elkaar
o.l.v. Wia Marinus. In principe neem je plaats in de werkgroep voor de duur van
1 seizoen, in een volgend seizoen kunnen anderen weer de draad oppakken.
Jongeren en volwassenen kunnen meedoen, er is geen leeftijdsgrens. Opgave
kan via app (0613573991) of mail wiamarinuszijlstra@gmail.com.
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Kliederkerk; ben jij erbij?
Ook dit seizoen is er weer kliederkerk!

Wat is kliederkerk? De naam kliederkerk is gekozen om te laten zien
dat we vanuit de chaos van het leven op allerlei manieren een
bijbelverhaal kunnen ontdekken. Op die manier leren we over en van
God en elkaar. Kliederkerk duurt ongeveer anderhalf uur en bestaat
uit drie onderdelen: samen ontdekken (een bijbelverhaal, spelen,
knutselen), samen vieren en samen wat lekkers eten en drinken.

Voor wie is kliederkerk? Voor iedereen (0-80 jaar) die samen met
eigen-, buurt- of kleinkinderen aan de slag wil gaan rondom een
bijbelverhaal. De inhoud is speciaal gericht op kinderen van de
basisschool maar ook jongere en oudere kinderen zijn van harte
welkom samen met een of meerdere volwassenen.

Waar moet je zijn? In de Beijer, het duurt van 10 tot half 12 ongeveer.

Wanneer? 5 november 2023, 17 december 2023, 11 februari 2024, 21
april 2024, 23 juni 2024. In de week vooraf krijgen de kinderen via
school een flyer mee naar huis, maar het is handig om deze data vast
op de kalender te zetten!



Zeven ochtenden: ‘Ouderen, kom in de kring’.
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Al een aantal jaren organiseren we als kerk voor ouderen en alleenstaanden
een aantal ochtenden in de Beijer. De wintermaanden kunnen lang zijn en stil,
zeker wanneer je ouder bent of alleen. We gaan minder naar buiten en de
jongere generatie is druk met werken en zorgen. Gelukkig hebben we onze
familie en contacten met buren, vrienden enz. Maar toch, je zou wel eens
contact willen hebben met leeftijd- of lotgenoten.

Dat is mogelijk. Daarom bent u van harte uitgenodigd om u bij ons aan te
sluiten. "Kom in de kring". De bedoeling van deze ochtenden zijn: ontmoeting,
bezinning, gesprek, samen zingen, spel, maar vooral ook gezelligheid rond een
kopje koffie en wat lekkers, én samen de warme maaltijd te nuttigen. Zo nodig
kan er voor vervoer kan worden gezorgd. Weet u van harte welkom.

Data: 10 oktober, 14 november en 12 december 2023
9 januari, 13 februari, 12 maart, 16 april 2024 (altijd op een dinsdag)
Tijd:  10.00-13.00 uur Plaats: MFC De Beijer

Kosten: €6.00 p.p. per keer



Fietstocht met bezoek aan de Stoepa (Hantum)

Datum zondag 26 november. Vertrek 13:30 uur vanaf parkeerplaats “De Beijer”

Wandeltocht met een bezoek aan het themapark “De
Spitkeet”.

Datum zondag 28 april. Vertrek 13:00 uur vanaf parkeerplaats “De Beijer”.



“Binnentuin over God”
(Voorthuizen)

Wandel langs prachtige rotspartijen en grotten en zie hoe op unieke wijze het
christelijk geloof is uitgebeeld. Ontdek God de Vader als Schepper, Jezus
Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende Water.

Aan het begin en het einde van deze rondleiding staat de koffie klaar. Deze
rondleiding duurt ongeveer 2 uur en is inclusief begeleiding. Om de kosten te
dekken heeft u de mogelijkheid om aan het eind van deze rondleiding een gift
te geven.

De datum van dit uitstapje is zaterdag 13 april. Vertrek 8:45 uur vanaf
parkeerplaats “De Beijer”.



Kloosterweekend 23-25 februari 2024

Een aantal jaren was het verdwenen uit het winteraanbod maar het komende
seizoen willen we toch weer heel graag kijken of het mogelijk is om een
kloosterweekend te organiseren.

Altijd al eens willen weten hoe het eraan toe gaat in een klooster? Of op grond
van een eerdere ervaring weer opnieuw de stilte en het ritme van de broeders
of zusters meebeleven?

Tijdens een kloosterweekend is er voldoende ruimte voor persoonlijke
bezinning. Tegelijk willen we ook een aantal groepsmomenten organiseren
waardoor het een verbindende ervaring kan worden.

Je verblijft in een eenpersoonskamer, ook als je als echtpaar meegaat. Waar we
naartoe gaan hangt af van het aantal deelnemers en de beschikbaarheid.

De kosten bedragen ongeveer 150 euro voor verblijf en maaltijden, de
reiskosten die samen gedeeld worden komen daar nog overheen.




Een week Taizé beleven

Wat dacht je van:

- Een week naar Frankrijk

- Leeftijdsgenoten van over de hele wereld ontmoeten
- Gezelligheid

- Tijd om na te denken

- Zingen, eenvoudige muziek die raakt

- Stilte

- Prachtige natuur

- Met elkaar praten over levensvragen

- Eenvoudig eten, loskomen van de dagelijkse dingen

Ga mee naar Taizé! Vanaf 18 jaar kun je mee, 16- en 17 jarigen hebben
toestemming van hun ouders nodig. Welke periode we gaan gaat in overleg met
de deelnemers. Het kan tussen april en oktober en als er meerdere jongeren
gaan heeft een schoolvakantie de voorkeur. Je kunt in je eigen tentje kamperen
of slapen op een slaapzaal.

Kosten tot 30 jaar: tussen 70 en 100 euro voor een week incl. maaltijden

Vanaf 30 jaar betaal je tussen 140 en 200 euro voor een week incl. maaltijden
als je met een eigen tent of caravan komt. Of tussen 175 en 250 euro voor een
week incl. maaltijden als je in een onderkomen van Taizé slaapt (huisje of
slaapzaal) Reiskosten komen hier nog overheen (denk aan ongeveer 100 euro
bij huur van een busje)

Kijk eens op internet naar filmpjes van Taizé om een idee te krijgen of praat met
mensen die er zijn geweest, het is een hele bijzondere ervaring! Geef je op voor
een info avond, dan beslis je daarna definitief of je mee wilt.

Meer info bij Wia Marinus (0613573991)
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Gespreksavond
(voorheen ‘groot huisbezoek’ of ‘een mond vol’)

Op een avond samen met ongeveer 8 gemeenteleden praten over een thema
om elkaar beter te leren kennen en aan elkaar te groeien als het gaat om
inzichten op geloofsgebied. De avonden worden georganiseerd in januari en
februari 2024

Er zijn twee varianten waar je op in kunt schrijven:
Van 20.00 tot 21.30 uur bij iemand thuis
Van 17.30 tot 20.30 uur samen koken bij iemand thuis en samen praten
en eten

Als u zich opgeeft wordt u ingedeeld in een groep. De avonden staan onder
leiding van ds. Hille VIlasman of pastor Wia Marinus.
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Aanmeldformulier

Ik ben enthousiast geworden en geef mij op voor:

o
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Samen eten, samen delen

Samen jong werkgroep

Kliederkerk (spontaan komen kan natuurlijk ook altijd)

Ouderenochtend ‘Kom in de kring’ (als u hoort bij de ‘vaste’ deelnemers dan
is opgave niet nodig)

Fietstocht naar Hantum

Wandeltocht Spitkeet ik stel mij wel/niet beschikbaar als chauffeur
Binnentuin over God ik stel mij wel/niet beschikbaar als chauffeur
Kloosterweekend

Informatie avond Taizé

Gespreksavond met maaltijd

Gespreksavond zonder maaltijd

Mijn naam is:

Email adres:

Telefoonnummer:

De aanmeldformulieren worden bij u thuis opgehaald. Mocht men u niet thuis
treffen dan kunt u het aanmeldformulier ook mailen naar Wiepie van der Veen:
g.kooistraD1@knid.nl

U kunt zich ook telefonisch of via app aanmelden bij Wia Marinus
(0613573991)

Graag horen wij iets van u voor 1 november a.s.
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